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Lydia Van Tendeloo
11 december 1942            -            19 oktober 2025



Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is van ons heengegaan

Lydia Van Tendeloo
weduwe van Gustaaf Bartholomeeussen

moeder van Dirk en Gert

geboren in Ranst op 11 december 1942 en rustig ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis in Lier op 19 oktober 2025.

Het afscheid heeft in intieme kring plaatsgevonden.

Rouwadres: Lisperstraat 113/3, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

Speciale dank voor de goede zorgen aan thuisverpleging De Zonnebloem,

aan dokter Ann Van Beirs en de dokters van Artsenpraktijk Aan den Engel.

Nooit meer je stem.

Nooit meer je lach.

Nooit meer samen genieten

van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt,

je hart heeft voor ons geklopt.

Om wat je was, zijn we dankbaar,

om je heengaan treuren wij.

Niets is meer hetzelfde in ons leven.

Maar het houden van jou

en alle herinneringen zijn gebleven…


